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Botswana is een van de meest populaire 
bestemmingen voor een ultieme 
Afrikaanse safari. Van de droge Kalahari 
woestijn in het zuiden naar het 
uitgestrekte moerasgebied de Okavango 
Delta tot het enorme Chobe National Park 
in het noorden en de verlaten zoutpannen 
in het midden. Botswana is dan ook een 
ultiem walhalla voor safari’s en stoere 
self-drives. Daarnaast is Botswana de 
gateway naar het enorme watergordijn 
van de Victoria Falls in Zimbabwe!



In 1966 werd Botswana onafhankelijk 
van de Britten en ontdoet zich van de 
kolonie naam Beetsjoeanaland. 
Sindsdien is Botswana uitgegroeid tot 
een succesverhaal in Afrika. De 
economie, een van de meest robuuste 
van Afrika, wordt gedomineerd door de 
diamantindustrie. Dus als je nog van 
plan was je lief om de hand te vragen, 
is dit het land om een knoeperd van 
een ring aan te schaffen! 



An African love story 
Eind jaren 1940 zorgt de Afrikaanse prins Seretse 
Khama voor opschudding door te trouwen met zijn 
blanke liefje Ruth. Als Khama de troon moet bestijgen 
in Beetsjoeanaland, wordt hij zowel door de lokale 
bevolking als de Britse overheid gedwarsboomd 
vanwege zijn huwelijk. Khama werd door de Britten 
onder valse voorwendselen naar Londen geroepen en 
daar voor vijf jaar onder huisarrest gesteld. 
Uiteindelijk, na jaren struggle, staat Khama aan het 
hoofd als Botswana onafhankelijk wordt verklaard: 
hij wordt de eerste president van Botswana.  

Kijk hier de mini BBC 
documentaire ‘A love story that 
shocked the world’ om een 
beter idee te krijgen van dit 
verhaal. 

https://www.youtube.com/watch?v=shg1hXkvT4U


Sowieso kijken!
De film A United Kingdom (2016) gaat 
over dit verhaal. Een aanrader om in te 
komen voor de vakantie!

Klik hier voor de trailer

https://www.youtube.com/watch?v=pX5vI4osR50


Okavango Delta
De Okavango Delta is een 
moerasgebied in het noorden van 
Botswana, en de grootste 
binnenlands delta ter wereld. Zo 
groot, dat de delta makkelijk te 
spotten is op een satellietkaart. 

Het gebied was ooit onderdeel 
van het Makgadikgadimeer, een 
oud meer dat 10.000 jaar geleden 
opdroogde. Vandaag de dag 
mondt de Okavango niet meer uit 
in zee, maar stroomt het water 
door naar de Kalahari, waardoor 
hij 15.000 km² van de woestijn 
van water voorziet! 

"Where all this water goes is a 
mystery", Aurel Schultz, 1897



Je kan niet zomaar overal komen, dus 
heb je soms een vliegtuig je nodig. Dit 
wordt al snel heel kostbaar. Gelukkig is 
een groot gedeelte van de Delta ook 
toegankelijk met een mooie 4x4!



Geniet van de oneindige 
gamedrives en spot de 
Big 5 in Moremi Game 
Reserve!



En aan olifanten 
geen gebrek!



Of glij door de Delta in een 
traditionele Mokoro 

Onze Charlie’s Angel Emke



Rustgevender dan dit krijg je het 
niet!



Onze Angel Anna wilde deze Mokoro 
zelf ook eens besturen, dat bleek niet 
zo makkelijk als het lijkt!! 



Overnacht in de bush en geniet 
van een walking safari tijdens 
een meerdaags 
mokoro-avontuur..



Chobe National Park is een 
enorm wildpark in het noorden van 
Botswana. Het park is vooral heel rijk 
aan olifanten: in het 11.000 vierkante 
kilometer grote park leven tussen de 
50.000 en 100.000 olifanten! Nergens 
ter wereld leven meer olifanten op zo’n 
relatief stukje grond.



Pas op: overstekend wild



Grenzend aan het park stroomt de Chobe rivier, 
tijdens een boottocht kan je veel wild spotten 
langs de oever van de rivier!

Dit keer liet Anna het besturen tóch maar aan de kapitein 
over



Van groot tot klein..



Of spot deze vissende luipaarden in Savuti! De 
enige plek ter wereld waar je dit kan zien!



Ook over de kampeerplaatsen valt hier 
weinig te klagen..



Vanaf Botswana kun je 
ook een onvergetelijke 
dagtrip maken naar één 
van de prachtige 
wereldwonderen: de 
Victoria Falls!



De Victoria Falls zijn de breedste 
watervallen van Afrika, het 
watergordijn is ruim 1700 meter breed 
en 100 meter hoog en per minuut valt 
er zo'n 500 miljoen liter water over de 
rotswand.

Ontdekkingsreiziger David Livingstone 
schreef over de Falls: "zulke lieflijke 
beelden moeten de engelen met 
bewondering bekeken hebben tijdens 
hun vluchten".



Hoor het water naar beneden storten 
als een onweersbui en laat je onder 
regenen door de verfrissende sprays.. 
Regenjasjes toch nog inpakken dus!



Maar Botswana heeft meer dan een 
overcompleet dierenrijk! Zoals deze 
onwerkelijke zoutpannen..

De Makgadikgadi zoutpan is één van de 
grootste ter wereld. Het is een enorme 
afgelegen vlakte en het is dan ook 
moeilijk voor te stellen dat dit ooit een 
enorm meer was!



Hoewel regenval in het grootste 
gedeelte van Makgadigadi pannen erg 
zeldzaam is, vallen er bij de Nxai 
zoutpannen nog een aantal druppels. 
Na regen volgt gras en daarna de 
dieren!  



Rij door het niets met je eigen 
4x4  en kampeer met bijzonder 
uitzicht!



Of scheur hierheen op een quad bike en slaap 
onder de sterren!



Kijk wel uit voor de 
glurende buren. Goede 
kans dat je deze 
schattige stokstaartjes 
tegenkomt!



See you in Botswana!


