
The Mother City Voor iedereen die nog nooit naar Kaapstad is geweest: deze stad heeft iets 
onbeschrijfbaars. Toch gaan we de magie voor je in beeld proberen te brengen. 

Let wel, één keer een bezoekje aan deze stad en de kans dat je elke zomer in het 
vliegtuig naar Zuid-Afrika zit is groot! “Slow down, it’s Cape Town”



Best of both worlds? Africa & Europe!  

De magie van Kaapstad zit ‘m waarschijnlijk in dat je hier alles wat je avontuurlijke hartje begeert op één plek kan vinden. 
De stad ligt genesteld in een imponerende bergketen en wordt omringt door de Atlantische oceaan. Dit betekent dat een 

afterwork avontuurtje altijd op steenworp afstand ligt. Daarnaast biedt de multiculturele stad alles voor alles wat elke urban 
hipster doet plezieren. Voor ieder wat wils, en dat op ruim 400 km².



De stad biedt een veelvoud aan food 

markets, restaurants en hippe stranden 
zoals Camps Bay. Er is ook genoeg te 

doen voor de avonturiers onder ons: een 
hike op Tafelberg of Lion’s Head, surfen in 

Muizenberg, duiken met de beruchte witte 
haai in Gansbaai of gewoon op onderzoek 

uit in de Kaap.  En als je de drukte van de 
stad uit wil liggen Stellenbosch en 

Franschhoek op een uurtje rijden! Een 
borrel hier betekent hele vaten wijn 

leegtappen. Cheers!
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Geschiedenis van Kaapstad 

De geschiedenis van Kaapstad gaat helemaal terug naar de 16de 
eeuw. Omdat deze rijke historie niet onbesproken kan gaan, maar 

we hem ook niet helemaal eer aan kunnen doen in deze kleine 
Powerpoint, hebben we er een paar willekeurige maar interessante 

gebeurtenissen uitgepikt. 

Dit is een schildering van Kaapstad 1775 in, 118 jaar na Jan van 
Riebeeck neerstreek.



Euj, Nederlanders!  

Het waren eerst de  Portugezen die voet 

aan wal zetten in het nog onbekende Zuid-
Afrika, maar al snel hadden de 

Nederlanders door hoe waardevol deze 
kaap zou zijn als pitstop onderweg naar 

Indië. De zeereis van Europa naar Azië 
duurde destijds acht maanden. Nare 

ziektes zoals scheurbuik halveerde de 
bemanning.  Jan van Riebeeck werd naar 

de Kaap gestuurd om hier een 
verversingspost op te zetten, zodat de 

Hollanders hier konden ‘bijtanken’.



De Boeren van Zuid-Afrika  

Deze verversingspost groeide uiteindelijk uit tot een bruisende Nederlandse VOC-kolonie. Toen de VOC in eind 18e eeuw bankroet ging stapten de Britten naar 
voren… Zij namen het land al snel over. De oorspronkelijke kolonisten, de Boeren, werd het heet onder de voeten. Zij trokken steeds verder het binnenland in. Deze 

volksverhuizing wordt De Grote Trek genoemd, en leidde tot de stichting van de Boerstaten Transvaal, Oranje Vrijstaat en Natal. 

Je ziet door heel Zuid-Afrika nog sporen van de Boeren, ook wel Afrikaners genoemd. Met name de taal: als je goed luistert kan je als Nederlander prima uit de 
voeten met Afrikaans. Ook een leuk spelletje voor een roadtrip: bespeur alle Nederlandse plaatsnamen op de kaart. 



Apartheid en zijn sporen: 
District Six  
Iedereen kent de grimmige geschiedenis van 
de Apartheid. Realiseer dat dit regime pas in 

de jaren ’90 is afgeschaft! Zuid-Afrika heeft 
wat dat betreft nog een verre weg te gaan, en 

je kan tijdens het reizen nog sporen 
terugvinden van dit wrede regime. 

De wijk District Six is hier een heel tastbaar 

voorbeeld van. Het district kwam in opspraak 
in de jaren zeventig toen rond 60.000 

inwoners van verschillende rassen 
gedwongen werden om te verhuizen, omdat 

de locatie door het blanke apartheidsregime 
werd aangewezen als nieuwe bouwlocatie. Na 

hevige protesten werd de verplaatsing van de 
inwoners gestaakt. Ter nagedachtenis aan 

deze gebeurtenis is het District Six Museum in 
het leven geroepen.



Zuinig douchen!  

Kaapstad kampt met een vreselijke droogte, en het dreigt de eerste stad ooit te 
worden die helemaal droogvalt. Lees je goed in voor je op het vliegtuig stapt: 

“if it’s yellow, let it mellow - if it’s brown, flush it down”. 



Vorige keer dat ik in 
Kaapstad was vond ik de 
stad erg lijken op de GTA-
games die ik vroeger 
speelde!



Legendarische stranden 

Kaapstad heeft een paar legendarische stranden. Belangrijk is dat elk strand 

zijn eigen gelegenheid heeft. Om het voor jullie makkelijker te maken waar en 
wanneer je je handdoekje uit kunt slaan, hebben we hier het lijstje: 

1. Bloubergstrand 
Prachtig uitzicht over de stad en perfect om je kite op te laten. 



2. Muizenberg 
Hippe buitenwijk van Kaapstad waar je perfecte 
beginnersgolven hebt om te leren surfen. 



3. Camps bay 
Zien en gezien worden! Flaneer hier je 
nieuwe zwemoutfit en vers afgetrainde 

bikini body. 



3. Boulders Beach 
Waar Campsbay bekend staat om de 

hoeveelheid modellen, staat Boulders Beach 
bekend om pinguïn-kolonie die hier huist. 



Nieuwe 
vrienden maken 
op het strand. 



Freewheel it!  

Bloubergstrand, Muizenberg, 

Campsbay, Boulders beach: er 
zijn nog véél meer stranden in 

Kaapstad. Laat je niet 
tegenhouden door lijstjes: er 

zijn echt talloze plekken waar je 
een verfrissende duik kunt 

nemen in het water. Mét of 
zonder zwembroek… 

Let wel… het water is ijs- en 

ijskoud!



Hip Kaapstad!  

Kaapstad bruist! Hippe buurten, vernieuwende 
restaurants, eindeloos veel café’s en een nachtleven 

dat tot ’s ochtends vroeg doorgaat. 



Vraag ons voor je vertrek voor een waslijst van de beste 

en leukste restaurants die je niet mag overslaan! 



Hier alvast een tipje van de sluier:  

Deze chaotische kiet is The Bombay Bicycle Club. Een 

origineel menu en vooral een bijzondere eetervaring. 



Dit is de zondagse 

markt in de Old 

Biscuit Mall.  

Hier spendeert elke urban 
Zuid-Afrikaan en hippe 

toerist zijn zaterdag. 
Nippend aan een vers 

sapje struin je hier langs 
de kraampjes met organic 

en homemade, handmade, 
tailor made, cruelty free 

producten.

Voor bijzondere souvenirs 
ga je naar Greenmarket 

Square of de flea market 
bij Milnerton. 



Één buurt die je echt niet mag overslaan is Bo-Kaap  

De wijk Bo-Kaap is de multiculturele moslimwijk van Kaapstad: de inwoners stammen 
af van de slaven die in de 18de eeuw vanuit Maleisië, Indië en Indonesië naar 

Kaapstad werden gehaald door de VOC. In Kaapstad stonden de bewoners van deze 
buurt bekend als de 'Cape Malays'. Ten tijde van de slavernij was het voor slaven 

verboden om kleurige kleding te dragen. De afschaffing van de slavernij in 1838 werd 
dan ook dubbel gevierd, door de huisjes in alle kleuren van de regenboog te verven. 

Nog steeds worden ieder jaar, na de Ramadan, de huizen opnieuw geverfd! 



Tegenwoordig is dit 

een typisch voorbeeld 
van gentrification 

(een proces van 
opwaardering van een 

buurt of stadsdeel op 
sociaal, cultureel en 

economisch gebied, 
het aantrekken van 

kapitaalkrachtige 
nieuwe bewoners /

gebruikers en de 
daarmee gepaard 

gaande verdrijving van 
de lagere klassen uit 

het stadsdeel). 



En de perfecte 
plek om nieuwe 
Instagram-foto’s 
te maken. 



De Tafelberg is in 1503 door 
de Portugees António de 

Saldanha ontdekt: hij was de 
eerste Europeaan in de 

geschiedenis die de Tafelberg 
beklom.

Genoeg van die hipster bullshit?  

Het vele groen en de ligging aan de Tafelberg maakt Kaapstad met 

recht één van de mooiste steden van de wereld. De die-hards lopen de 
Skeleton Gorge trail, in 5 uur stijl omhoog de Tafelberg op!



Lion’s Head, de iconische aardpuist  

Het beklimmen van Lion’s Head is een must, zeker tijdens 

zonsopgang of vlak voor zonsondergang.  Het fijne aan deze hike? 
Je kan hem effe snel tussendoor doen. ’s Ochtends voordat je naar 

je werk gaat, of ’s avonds als afsluitertje. Waarom denk je dat 
iedereen in Kaapstad zo fit is? 



Aanrader: ga met zonsopgang of -ondergang Lion’s 

Head op. De mooiste uitzichten met het beste licht!  



De stad uit? Huur een auto!  

Klaar met de verleidingen van het stedelijke bestaan (eten, 
eten, drinken, drinken) huur dan eens een auto! De wegen 

rondom Kaapstad behoren tot de mooiste routes ter wereld! 



Dit zijn de perfecte routes om jezelf eens 

op een cabrio-tje te trakteren. 



Wie rijdt er naar huis? 

In het achterland van Kaapstad liggen de Kaapse wijnlanden, niet te missen! 
De boerderijen zijn omgeven door uitgestrekte landerijen in een prachtige 

setting van glooiende wijnranken, bergen en valleien.



Hier vind je ook de beste restaurants, waar je voor 

een fair price op sterrenniveau kan eten! Zo is 
Babylonstoren in Franschhoek perfect om te 

lunchen en La Petit Colombe in Stellenbosch 
een nét geopende nieuwe parel op het gebied van 

wining & dining. Heb je weinig tijd? Bezoek dan de 
mooie buurt Constantia in Kaapstad: mini-

wijnlanden mét uitzicht op de Atlantische Oceaan! 



Kaap de Goede Hoop is een prachtige mini-rondtrip 

vanuit Kaapstad en biedt prachtige uitzichten over 

ruige rotsen.  



Hideaways net buiten de stad 

Net buiten Kaapstad vind je een scala aan rustige 
hideaways. Zo kunnen fanatieke hikers hun geluk op in de 

ruige wildernis van Cederberg en is het heerlijk uitwaaien in 
West Coast National Park. Reis je in augustus of 

september? Dan is West Coast National Park te gek! Het 
park is namelijk tijdens deze maanden bedekt met 

miljoenen gekleurde bloemen. 



See you in Cape Town! 


